
De (cursus in) wonderen van het Natuurrecht

Dit volgende stuk is een stuk uit eigen ervaringen, inzichten en kennis die zijn opgedaan. Het is 
absoluut geen sluitende waarheid en er zullen zeker tekortkomingen in zitten, die met meer 
informatie en kennis een andere vorm kunnen krijgen. Desondanks verwacht ik dat je met het lezen 
van dit stuk interessante inzichten kan verkrijgen of dat het een bevestiging is van dat wat je al 
weet. Veel plezier in ieder geval, het was mij een genoegen om dit te schrijven.

In 2021, zoekende naar antwoorden en onbewust erg zoekende naar mijzelf, stuurde mijn moeder 
mij een stuk van Alan Cohen – The end of all suffering van zijn online webinar–serie “A Course in 
Miracles made easy” – door. Ik wist niet wat ik allemaal hoorde. Wat een inzichten en wijsheid, wat 
een rust en kalmte, maar bovenal, wat mooi om je vertrouwen te kunnen stellen in iets dat veel 
groter is dan jijzelf en dat je daarmee kunt samenwerken, om een gezegend, medemenselijk en 
zinvol leven te kunnen leiden. Ik luisterde al zijn 23 webinars en besloot in het boek Een Cursus in 
Wonderen te duiken. Allereerst middels ingangen tot een cursus in wonderen van Willem 
Glaudemans en later met het officiële boek erbij samen met de dagelijkse voordrachten van Elbert 
van Het Licht is Gekomen. Het heeft mij voor altijd veranderd. Van Alan, Willem en Elbert heb ik 
ongelooflijk veel kunnen leren en dat proces gebeurt nog steeds als ik iets van ze lees, luister of 
bekijk. Gaandeweg de dagelijkse lessen van het werkboek kwam ik aan bij les 76: Ik sta onder geen 
andere wetten dan die van God. Deze les deed echt iets met me. Ik wist diep van binnen dat die les 
exact weergeeft hoe het is. Ik vroeg mij wel heel sterk af, wat zijn die wetten dan? Kunnen die niet 
duidelijk weergegeven worden? Het antwoord staat in de les, maar ik kon dat op dat moment nog 
niet zien. Vele waardevolle inzichten die ik opdeed via de dagelijkse lessen, de uitleg van Elbert, de 
inzichten van Alan en Willem kwamen langs en hervormden mij. Een van de belangrijkste doelen 
van Een Cursus in Wonderen is dat je doorlopend in een staat van vrede bent. Dat is een prettige 
staat van zijn, maar het heeft ook echt grote en goede invloed op jezelf en jouw omgeving. 
Daarover later meer. 

Ik bleef maar met de vraag zitten wat die wetten van God nou zijn. Ik kreeg een linkje doorgestuurd 
naar Mark Passio’s Natural Law: The Real Law of Attraction and how to apply it in your life 
Seminar. Het is dan interessant om te zien wat het ego doet: Acht uur en drie kwartier? Dat ga ik 
echt niet luisteren. Dat duurt veel te lang. Die tijd kan ik nooit vrijmaken. Gelukkig had ik van 
ECIW vele werkzame handvaten gekregen om de stem van mijn ego te herkennen en te luisteren 
naar de stem van de heilige Geest. Dat is hoe ECIW het noemt, dit is gelijk aan de stem van jou 
hogere zelf, de stem die geschakeld is met de bron van al dat is, met God desgewenst. Ik zette het 
commentaar van mijn ego opzij en ik begon te luisteren. Waanzinnig interessant, leerzaam en tevens 
heel confronterend. Niet alleen zorgt Mark ervoor dat je heel kritisch kijkt naar wat je zelf doet, 
maar hij neemt in die voordracht ECIW ook flink op de korrel. Mijn ego ging weer in protest, want 
ik had dat net geleerd en was er juist zo blij mee. Blij met wat het me allemaal voor wijsheid had 
gebracht en dan komt Mark Passio dat eventjes teniet doen. Voordat we verder gaan, wat is het 
Natuurrecht? Het Natuurrecht zijn die wetten van God/de Bron/Het universum, duidelijk uitgespeld 
zodat er geen twijfel kan bestaan over wat onze rechten wel en niet zijn. Het Natuurrecht is in 
negatieve vorm (wat het dus niet is) te definiëren als: Moord/aanval, verkrachting, diefstal, 
be–/overtreden van privégebied, dwang en liegen. Als iets niet in één of meer van deze groepen 
valt, dan is het jouw goed en Godgegeven recht onder het Natuurrecht. Heerlijk simpel en duidelijk. 
Dit bracht mij gelijk het antwoord dat ik zocht bij les 76.

Mark Passio’s commentaar tegenover ECIW is uitgebreid. Laten we even bij één van de 
voornaamste kritieken stilstaan. ECIW leert je dat alles precies is zoals het de bedoeling is en dat je 
nergens iets van hoeft te vinden. Oordelen is voorbehouden aan God en jij hebt, in de rol die je hebt 
in het hier en nu, niet het overzicht om te weten wat in jouw hoogste belang is. Mark stelt (en wat 
mij betreft zeer terecht) dat nimmer iets vinden van wat er gebeurt in het leven makkelijk tot 
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schendingen van het Natuurrecht kan leiden. Deze opvatting kan er ook goed voor zorgen dat je 
geen paal en perk stelt aan onrecht dat in je leven plaatsvindt bij jezelf of bij een ander. 

Laten we dan eens kijken naar de werkboeklessen van ECIW nummer 1 & 2: Niets wat ik zie 
betekent iets & ik heb alles wat ik zie alle betekenis gegeven die het voor mij heeft. 
Dit is helemaal waar, het klopt dat wij zelf, op basis van informatie en kennis die wij hebben (of 
juist niet) betekenis hebben gegeven aan alles waar wij in het leven mee te maken hebben en 
krijgen. Als je deze gedachte doorvoert en voegt bij dagles 24: Ik zie niet wat mijn hoogste belang 
is, dan kan het er makkelijk voor zorgen dat als het Natuurrecht van jou of iemand anders 
geschonden wordt, je niks doet. Want jij hoeft er immers geen betekenis aan toe te kennen en je 
weet niet waarom die schending plaatsvindt, omdat jij zelf niet weet wat in jouw hoogste belang is. 
Hiermee krijg je een passieve houding en die houding zorgt voor een wereld die 
Natuurrechtschendingen toestaat, in de hand werkt en versterkt.

Maar is dat wat ECIW je leert? Is dat echt één van de doelen van deze bijzondere en waardevolle 
leergang? Het is belangrijk – bij alles wat er toe doet – dat wij ons eigen onderscheidende vermogen 
goed inzetten. Laten we dat dan eens doen, allereerst, wat is het doel van les 1 & 2: Niets wat ik zie 
betekent iets & ik heb alles wat ik zie alle betekenis gegeven die het voor mij heeft?
De cursus zorgt met die lessen voor het deprogrammeren van bestaande denkstructuren. Je leert 
alles loslaten wat je hebt geleerd, zodat je aansluitend met een frisse blik nieuwe informatie en 
kennis kan gaan opnemen en gebruiken om invulling te geven aan dat wat zich in jouw leven 
manifesteert. ECIW gaat daarna verder met het aanleren dat er een hogere macht (God) is waar jij je 
op kunt beroepen en waar je op mag vertrouwen. Dit lijkt weinig voor te stellen, maar dit gegeven is 
groots. Je kan en mag erop vertrouwen dat je datgene op je pad krijgt wat voor de levenslessen hier 
te leren noodzakelijk is. Je mag vervolgens op God vertrouwen om dit, via de heilige Geest en jouw 
eigen wil, in goede banen te leiden. De cursus is uitermate grondig in het ophelderen van wat angst 
echt is en dat dit als een onwerkelijkheid beschouwd dient te worden. Het leren wat angst echt is en 
dat we daar heel anders naar kunnen kijken en mee omgaan levert niet alleen een enorme bevrijding 
op, maar zorgt er juist voor dat wij de kracht in ons kunnen vinden om het juiste te doen. 
Dit staat onderaan op de website van Mark Passio: “All is Love. Fear is Illusion. All beings are 
Free. Truth can never be destroyed.”. Dit is precies wat ECIW ook aan ons leert.

En dan nemen we twee andere punten van ogenschijnlijke tegenstellingen tussen het Natuurrecht en 
wat ECIW ons leert. Vergeven en niet oordelen. Laten we eerst stilstaan bij oordelen. Het komt 
veelvuldig terug in ECIW, maar specifiek les 243 gaat daarover: “Vandaag zal ik over geen enkel 
voorval een oordeel vellen”. Oppervlakkig, net als dat je alleen de kaft van een boek of enkel de 
krantenkoppen leest, zou je denken dat je over helemaal niets een oordeel gaat hebben. Dit gaat 
vanuit het Natuurrecht spaak lopen, omdat juist die eerdergenoemde schendingen correctie nodig 
hebben. Kijken we dan wat er in de les zelf staat: “Ik zal niet denken dat ik al weet wat mijn huidige 
begrip beslist nog steeds te boven gaat” en “En zo word ik ontlast van oordelen die ik niet vellen 
kan.”, dan is het niet heel moeilijk om het Natuurrecht hier wel bij in te passen. Immers, als je het 
Natuurrecht echt geleerd hebt, dan gaat het niet je eigen begrip te boven en is het in te zetten. Het 
stelt ook “oordelen die ik niet vellen kan”. Dat kan je dus wel als je het Natuurrecht goed kent en 
met zekerheid weet dat het niet in ere gehouden is. De context goed kennen is van wezenlijk belang 
om te zien en te weten wat ons echt geleerd wordt.

Het stukje over vergeving is een interessante om eens van beide kanten te belichten. ECIW is stevig 
van stelling dat alles wat gebeurt vergeven mag worden en dat er geen schuld en blaam rond gaat. 
Niet alleen het vergeven van de ander en dat wat de ander gedaan zou hebben is een speerpunt, 
maar met name jezelf vergeven, dat je het geheel zo zag, interpreteerde en vanuit die afweging 
gedrag aannam. Het is interessant om les 121 hierover te lezen.
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Kijk je dan vanuit het Natuurrecht, dan is het redelijk simpel. Is er een schending geweest van het 
Natuurrecht? Dan is er een correctie aan de orde. Komt die correctie en is het naar tevredenheid van 
de betrokken partijen afgehandeld? Dan kan er vergeven worden. Is dat niet het geval, dan is er een 
partij die met een vorm van onopgeloste schade zit. Dit simpelweg vergeven is niet voldoende om 
het geheel weer in balans te brengen. Er valt heel veel te zeggen voor vergeving en waarom dat een 
hele goede aanpak is van dat wat er correctie nodig heeft in het leven. In les 121 van ECIW lees je 
vele redenen waarom dit echt kan helpen om jezelf terug te brengen naar heelheid. Hoe vereffenen 
we dan beide inzichten? Mijn eigen conclusie komt straks, maar eerst dit om meer inzicht te krijgen 
met betrekking tot deze dynamieken, kijk even naar dit diagram (klik erop voor de grotere versie):

Hier zijn we bij het (trillings)spectrum van ons menselijk bewustzijn – uitgewerkt door David 
Hawkins – aangekomen. Sterk versimpeld: alles wat er is, is energie in een bepaalde mate van 
trilling. Onze gemoedstoestand is daardoor ook te vertalen naar een trillingsgetal en dat is hierboven 
te zien. De cursus wil, zoals eerder gezegd, je leren om doorlopend in vrede te zijn. Zoals je ziet is 
dat hoog op deze schaal met een evenwichtsgetal van 600 (in het rode deel). De energie en trilling 
die je uitzendt is ook dat wat je aantrekt. Zit je dus in, wat vaak genoemd wordt, een hoge trilling, 
dan trek je ook zaken in je leven aan die zich in datzelfde gebied van trilling bevinden. Zit je in een 
lagere trilling, bijvoorbeeld boosheid, dan zal je ook meer boosheid en frustratie in de wereld 
ervaren en aantrekken. Dit geheel is ook wel bekend als soort zoekt soort, wie kaatst kan de bal 
verwachten, wie goed doet goed ontmoet en meer van dat soort uitspraken. Jij die dit leest zal het 
waarschijnlijk wel herkennen als de wet van de aantrekkingskracht.

Dit overdenkende wordt heel snel duidelijk waarom het de bedoeling van ECIW is om ons in vrede 
te hebben en waarom blijven hangen in grieven, schuld, schaamte, angst en boosheid averechts 
werkt. Nog een kleine uitstap, de volgende dia komt uit die grote Natural Law Seminar van Mark 
Passio. Een korte uitleg van wat we hier zien. De 3 witte lijnen die je ziet geven een 
evenwichtsgetal weer en als je dit diagram op de kant zet kan je deze op die van David Hawkins 
leggen. De bovenste witte lijn komt overeen met het evenwichtsgetal van ca. 800. Als je vervolgens 
kijkt dan zie je dat je in het verlichte stuk van bewustzijn aan het trillen bent. Mark Passio noemt dit 
het gebied waarbij waarheid tot je komt. De tweede witte lijn kan bijvoorbeeld overeenkomen met 
400, verstand en redeneren. De onderste lijn is er eentje waar je liever niet zit en kan bijvoorbeeld 
slaan op apathie. Waar je ook zit met je eigen evenwichtsgetal in het hier en nu, daar zit je trilling. 
Tril je met een hoog evenwichtsgetal, dan komt er hogere wijsheid tot je, zend je veel liefde uit en 
keert liefde tot je terug. Tril je rondom 400, gezond verstand, dan kom je veelal in aanraking met 
mensen die kennis hebben opgedaan en die zaken goed kunnen overwegen. Zit je in de lagere 
regionen, dan zend je op de lagere frequenties uit en is dat ook wat je kan en zal ontvangen. Er komt 
meer ongeluk en narigheid op je pad.
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Het is een misvatting dat ECIW wil dat je in vrede bent terwijl schendingen van het Natuurrecht 
plaatsvinden en dat je er niks aan hoeft te doen. Wat de cursus je doorlopend leert is dat – bij alles 
wat er plaatsvindt in je leven – jij de kwestie in de handen kan leggen van de heilige Geest. Een 
uitgebreid stuk daarover komt uit het tekstboek van ECIW onder hoofdstuk 11. Door de kwestie 
over te dragen aan het hogere, de heilige Geest (jouw verbinding met het Goddelijke) zal je precies 
doorkrijgen wat voor jou de bedoeling is om te doen. Dat is wat de cursus wil dat je leert en doet. 
Dat jij jezelf niet laat knechten door angst en alle gemoedstoestanden die in een lage trilling en 
evenwichtsgetal rondwaren, maar dat je simpelweg zegt: met God aan mijn zijde, gesteund vanuit 
die hogere wijsheid en kennis kies ik ervoor om hier juist mee om te gaan. Je wordt niet enkel de 
toeschouwer en laat een schending van het Natuurrecht bestaan, je vraagt aan de heilige Geest om 
hulp en die zal je krijgen. Hierdoor blijf je in die hogere gemoedstoestand en is het veel 
eenvoudiger om tot een goede oplossing en een passend antwoord te komen.

Dat is precies de boodschap die ik jou, de lezer, wil meegeven. Kom je voor een uitdaging in het 
leven of word je geconfronteerd met een schending van het Natuurrecht? Draag de kwestie dan over 
aan de heilige Geest, jouw hogere zelf, en kom vanuit daar tot een oplossing. Je geeft altijd te 
kennen dat iets niet in orde is bij een schending en onderneemt de actie die je ingegeven krijgt. De 
charme is dat het Natuurrecht en ECIW elkaar perfect aanvullen en versterken. Het is niet voor 
iedereen weggelegd om de cursus te doen, dat hoort ook niet bij ieders levenspad. Het Natuurrecht 
is – naar mijn mening – wel wezenlijke kennis die vereist is voor iedereen om te weten en te leven. 
Daardoor weten wij altijd zeker dat wij naar eer en geweten met onze medemens omgaan. Wat 
betreft het spirituele pad dat voor ons – al dan niet – is weggelegd, daar kies je een pad dat bij jou 
past en dat te rijmen is met het Natuurrecht. Dat recht, als basis om vanuit te werken, zorgt voor 
individuele spiritualiteit die altijd de koppeling met de fysieke gemanifesteerde werkelijk behoudt.

Er is een uitstekende kruisbestuiving tussen het Natuurrecht en de cursus. Als je goed op de hoogte 
bent van het Natuurrecht, dan zal je je nimmer meer druk maken om hoe iemand er bijvoorbeeld 
uiterlijk bij loopt, wat iemand zegt (zolang het geen liegen of dwang is) en het gedrag dat mensen 
vertonen. Is dat wat je ziet bij de ander of bij jezelf in samenspraak met het Natuurrecht? Dan kan je 
makkelijk in vrede zijn en blijven. Heel veel oordelen vallen weg, simpelweg doordat ze alleen aan 
de orde zijn als het Natuurrecht in het geding is. Ik heb zelf gemerkt dat het een enorme rust brengt 
door deze kennis te bezitten en aansluitend toe te passen (wijsheid dus).
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Het Natuurrecht is elegant en simpel in eenvoud: Je schaadt de ander niet. Je schaadt de vrije wil 
van de ander niet, je schaadt de gezondheid van de ander niet en je schaadt het bezit van de ander 
niet. Kortom: niet stelen, niet dwingen, niet liegen, niet schaden, niet moorden. Iedereen kan dat 
beamen en het is heel makkelijk te leren. Leert ECIW ons dat dan ook? Zeer zeker, want in de 
herhalingsles 76 (les 88) staat het volgende: “Dit is de volmaakte formulering van mijn vrijheid. Ik 
sta onder geen andere wetten dan die van God. Ik word er voortdurend toe verleid andere wetten te 
bedenken en die macht over mij te geven. Ik lijd alleen vanwege mijn geloof in die wetten. Ze 
hebben geen enkel werkelijk effect op mij. Ik ben volkomen vrij van de effecten van alle wetten 
behalve die van God. En Zijn wetten zijn de wetten van de vrijheid.”. Die laatste zin, dat is de 
sleutel, daar komen het Natuurrecht en ECIW perfect samen. Want waar houdt mijn vrijheid op? 
Daar waar het die van mijn medemens in de weg zit.

Middels het Natuurrecht wordt ons aangeleerd om ons denken, ons gevoel en ons handelen in 
eenheid te brengen en te zorgen dat het in lijn is daarmee. Het doen manifesteren van dat wat jij in 
je leven wilt zien ontvouwen is daarmee eenvoudig te leren. De cursus doet dit ook door je te leren 
het geheel over te dragen aan de heilige Geest. Hiermee worden je denken, je gevoel en je handelen 
opgelijnd met elkaar. Uitdagingen in je leven of gebeurtenissen waar je negatieve herinneringen aan 
hebt kan je overdragen aan de heilige Geest met de vraag: Wilt u met uw licht dit wegschijnen? 
Vergeven in dit kader is ook veel meer loslaten door te zorgen dat je gelukkig en tevreden bent met 
jezelf. Een ongecorrigeerde gebeurtenis is dan enkel nog dat. Jij laat het je niet meer (negatief) 
beïnvloeden. Dit betekent niet dat het vergeten is en dat de oorzaak is weggenomen of gevrijwaard. 
Dit betekent dat de kennis er is dat jij met rust en vertrouwen, met God aan jouw zijde, je leven 
onbezorgd en liefdevol kan leven.

Stel je eens voor, iedereen is op de hoogte van het Natuurrecht en leeft in lijn daarmee. Zijn er dan 
nog oorlogen? Is er dan nog leed wat door de mens is veroorzaakt? Er komt dan een prachtige 
wereld naar het hier en nu. Koppel je daarbij Een Cursus in Wonderen, dan kan je met alles wat er 
in je leven op je pad komt of kwam in liefde omgaan, door de hulp van het hogere in te zetten. Die 
hulp is er altijd, je hoeft enkel stil te worden en te vragen om die hulp. Het is wellicht moeilijk voor 
te stellen hoe mooi en fijn die wereld zal gaan zijn, maar laten we die, middels het Natuurrecht en 
de hulp van de heilige Geest naar het hier en nu brengen. Ik dank jullie met heel mijn hart voor het 
lezen van dit stuk en ik vertrouw erop dat het voor een stukje inspiratie heeft mogen zorgen. 
Inspiratie in de letterlijke zin van het woord, de (heilige) Geest en adem krijgen.

Liefs van jullie medemens, Laurens.

p.s., gebruik de linkjes die in dit verhaal staan als je meer wilt weten.
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