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Aeternatura Statuten 

 
 

De drager van de Aeternatura-pas onderschrijft de 
uitgangspunten van de kerk zoals die in de statuten 

zijn weergegeven, en verklaart te leven naar de 
beginselen van het Natuurrecht: niet doden, niet 

stelen, niet liegen en niet dwingen. 
 

 
 
Artikel 1. Naam, oprichting & zetel 
 
Het kerkgenootschap (hierna ook wel “de gemeente” genoemd) draagt de naam Aeternatura 
en een gemeentelid wordt Aeternaturiaan genoemd. 
De gemeente is opgericht op 4 juli 2025 te Amstelveen. 
Het vestigingsadres van de kerk is Amsterdamseweg 156, [1182hk] Amstelveen. 
KvK nummer: 97729280. 
 
Artikel 2. Grondslag 
 
Aeternatura vindt haar religieuze grondslag in de betekenis van de onderdelen van het 
woord: 
- Aeterna verwijst naar eeuwigheid, met de variant aether naar de quinta essentia in 

de alchemie. 
- Natura verwijst naar het Natuurrecht, de hoogste jurisdictie op aarde, direct onder 

die van het goddelijke, verwijzend naar de manifestatie van het goddelijke in het 
leven. 

- Het Natuurrecht is eeuwig. 
 
De leringen van Aeternatura zijn gebaseerd op een aantal belangrijke spirituele en 
godsdienstige stromingen uit de oudheid alsmede moderne psychologische, 
wetenschappelijke, spirituele en natuurkundige ontwikkelingen. Aeternatura ziet in al deze – 
al dan niet verbonden – geloven, richtingen en ontwikkelingen een belangrijke rode draad 
die Aeternatura als universeel en als grondslag voor haar eigen leringen beschouwt: 
 
- Er is een groter, goddelijk principe dat het menselijke overstijgt en de bron vormt van 

al dat is. 
- Middels dit goddelijke principe is alles op aarde en in het universum onlosmakelijk 

met elkaar verbonden op basis van een volstrekte gelijkheid. 
- Dit goddelijke principe staat niet buiten de schepping, maar is deel van en aanwezig 

in elk schepsel op aarde. 
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- Dit goddelijke principe in ieder van ons maakt dat onze kracht in onszelf ligt en niet 
buiten onszelf. Ieder schepsel is drager van het goddelijke licht. 

- De samenbindende kracht in het universum is liefde vanuit het licht. 
- Iedere mens is een belangrijke schakel in het verwerkelijken van het goddelijke, 

inclusief het herstellen van de balans in mens en wereld. 
 
Het Natuurrecht: niet doden, niet liegen, niet stelen, niet dwingen is de basis van de wijze 
waarop de mens uitdrukking geeft aan het goddelijke in diens functioneren in de 
samenleving en in diens handelen ten opzichte van de aarde en al wat leeft. 
 
Het leven is ons door het goddelijke geschonken, ongeacht de naam die we aan het 
goddelijke hebben gegeven. Dat maakt al het leven geestelijk broeders en zusters van elkaar, 
waarbij ieders recht op leven even groot is. Dit recht op leven houdt onherroepelijk in dat 
ieder mens het leven van zijn medeschepselen dient te respecteren als erkenning van de 
goddelijke kern van al wat leeft. Dit betekent voor leden van de gemeente het volgende: 
- Het is het goddelijke dat ons stuurt en zich door ons wil verwerkelijken. Geen mens 

mag ingrijpen in deze zelfverwerkelijking van het goddelijke door schending van de 
wil en de integriteit van de mens, in de breedste zin van het woord. 

- De mens heeft lichaam en geest gekregen van het goddelijke en heeft hierover totale 
zelfbeschikking. Buiten het recht op zelfverdediging mag geen enkel mens op welke 
wijze ook een inbreuk maken op de lichamelijke en psychische integriteit van een 
ander. 

- Het gemeentelid volgt het natuurrecht en leeft vanuit het heilige vrouwelijke principe 
van non-agressie uit respect voor heilige waarden, ondersteund door het heilige 
mannelijke principe van het recht op actief verdedigen van deze waarden. Dit recht is 
tevens van toepassing op het eigendom van het gemeentelid alsmede de levens die 
aan het lid zijn toevertrouwd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kinderen of dieren. 

- Ouders hebben en houden de totale beschikking over het leven dat het goddelijke via 
de mens geboren heeft laten worden, tot de leeftijd van 18 jaar, waarop de 
zelfbeschikking overgaat op hun kind. 

- Een Aeternaturiaan kan enkel deelnemen aan activiteiten die overeenstemmen met 
het Natuurrecht. 

 
Het diepe ervaren van het goddelijke en het innerlijk weten dat alles in de schepping 
onlosmakelijk verbonden is, vormt de basis van de geloofsleer van Aeternatura. Onze kerk 
heeft dat voor de moderne tijd onderbouwd met zowel oude en tijdloze leringen als 
moderne wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Onze leer weerspiegelt de universele grondslag van alle godsdiensten en wijsheidstradities, 
waardoor iedereen kan toetreden zonder het eigen geloof te hoeven laten vallen. 
Aeternatura wil in volledig respect een verbindende spirituele factor tussen geloven zijn, en 
bijdragen aan het uitdiepen en verrijken van de eigen oorspronkelijke geloofsovertuiging. 
 
Aeternatura betrekt in haar leer elementen en wijsheden uit onder meer: 
- De Egyptische mystieke kosmologische tradities; 
- Griekse filosofen zoals Plato en Socrates; 
- Religieuze en spirituele stromingen in het Oosten en Midden-Oosten zoals de Veda's, 

het taoïsme, boeddhisme, hindoeïsme, zoroastrisme, shintoïsme en hun afgeleiden; 
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- Boekgodsdiensten als het Jodendom, Christendom, Islam en hun afgeleiden zoals de 
kabbala, het soefisme en gnosticisme, en de apocriefe evangeliën als het Thomas 
evangelie; 

- Alchemistische spirituele tradities. 
- Esoterische stromingen als de kybalion, tarot, theosofie, antroposofie; 
- Godsdiensten van natuurvolkeren zoals het sjamanisme; 
- Spirituele grondslagen van andere culturen, zoals de Maya’s en Inca’s, de leer van 

Ubuntu, etc.; 
- Moderne wetenschappelijke ontwikkelingen die verbinding en eenheid laten zien, 

van psychologie tot natuurkunde, zoals de psychologie van Carl Gustav Jung, het werk 
van Lynne McTaggart, Fritjov Capra, Rupert Sheldrake en vele, vele anderen, en in 
samenhang daarmee: 

- Inspirerende moderne denkers en sprekers. 
Voor Aeternatura betekent religie daarom vóór alles het invulling geven aan de zuivere 
betekenis van het woord: verbinden. Alles draait om verbinding met elkaar, met het leven, de 
natuur, de aarde en met het goddelijke, vanuit het besef dat iedereen en alles deel is van dat 
grotere geheel. 
 
 
Artikel 3. Doel 
 
‘Geaarde spiritualiteit’ is de vorm waarin Aeternatura zich beweegt. Dat betekent de 
genoemde uitgangspunten in de alledaagse werkelijkheid in de praktijk brengen, rekening 
houdend met de, op dat moment aanwezige, mogelijkheden en beperkingen, maar altijd 
gericht op het bevorderen van de verbinding van de mens met zichzelf, met het goddelijke en 
met zijn medeschepselen. 
 
De middelen die kerk en gemeente hiervoor ten dienste staan zijn, maar niet uitsluitend: 
- Het houden van open en/of besloten samenkomsten. 
- Het houden van erediensten met een nadruk op heelwordingsrituelen. 
- Het organiseren van sessies, zowel in fysiek als online, om via intentiegebeden bij te 

dragen aan het helpen van de medemens, waar ook ter wereld. 
- Het organiseren van lezingen gecombineerd met intentiegebeden. 
- Het organiseren van studiegroepen om de leringen te analyseren en op een dieper 

niveau te begrijpen, en om passende denkbeelden uit de wereld van de wetenschap, 
spiritualiteit en psychologie toe te voegen. 

- Het naar behoefte organiseren van lokale en eventueel online activiteiten. 
- Alle andere wettige en passende middelen. 

 
 


